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style="margin: 0px; line-height: 107%; font-size: 12pt;">Ik zal natuurlijk beginnen bij het begin,
want je zult wel denken na het lezen van de titel wat is er dan allemaal gebeurt in dit
weekend.</span><br /><br /> <span style="margin: 0px; line-height: 107%; font-size:
12pt;">Het thema van dit uitje was, einde Heerde 4 tijdperk en begin Heerde4veteranen
</span><br /><br /> <span style="margin: 0px; line-height: 107%; font-size: 12pt;">Dus de
laatste activiteit van Heerde 4, maar ook als begin en opstap naar
heerde4veteranen.</span><br /><br /> <span style="margin: 0px; line-height: 107%; font-size:
12pt;">Zaterdagmorgen om kwart voor acht vertrok de laatste Heerde 4 trein richting het zuiden
ja het zonnige zuiden Valkenburg om precies te zijn. <span style="margin: 0px;">
</span>Iedereen was mooi op tijd en zeker de Boschjes na een zware vrijdag avond. De reis
verloopt voorspoedig dit kan ook niet anders want als je met 13 personen in �n coupe zit moet
het wel feest zijn. De groep bestond uit 16 personen want nog drie hadden vervoer met de
auto.</span><br /><br /> <span style="margin: 0px; line-height: 107%; font-size:
12pt;">Aangekomen in Valkenburg werd het Hotel opgezocht wat een met maar 150 meter
lopen een goed uitgezocht hotel was. Na dat er was ingecheckt (iedereen bleek op de juiste
kamer te zitten) was het tijd om het centrum op te zoeken . Al heel snel was de halve kip of
haan gevonden of niet Tonnie want als je hier bent moet dat gebeuren een traditie van menige
oud eerste elftal spelers. Leider Dick was het die in zijn stamcaf�het </span><span
style="margin: 0px; color: #222222; line-height: 107%; font-size: 12pt;">'t Jachthoes
</span><span style="margin: 0px; line-height: 107%; font-size: 12pt;">de tafels voor die avond
reserveerde. </span><br /><br /> <span style="margin: 0px; line-height: 107%; font-size:
12pt;">Bowling was het volgend wat op het programma stond ook hier weer een prima
uitgezochte locatie (met dank aan de vrouw van de aanvoerder) al waren de eerste glaasjes
bier wel erg klein, maar dit was snel anders. Hier was het een strijd met de ballen en de kegels
waar Hennie en Cees wel erg goed op dreef waren .</span><br /><br /> <span style="margin:
0px; line-height: 107%; font-size: 12pt;">Na het diner was het party time in het �t jachthoes en
de cocktailbar (of niet dames) en met een optreden van onze zingende spits Dennis en Marieke
uit Den Bosch was het een geweldige avond die tot in de kleine uurtjes duurde voor dat het
hotel werd opgezocht . Er waren nog wel enkele voorvallen die avond/nacht iemand dacht dat
hij op zondag naar de tandarts moest maar hem werd snel duidelijk gemaakt dat hij in
Valkenburg was, iemand zag water branden en er was een persoon die gezien werd met een
zwarte man om drie uur die nacht ook was er �n die Marieke uit Den Bosch naar Heerde wilde
halen om te zingen. <span style="margin: 0px;"> </span><span style="margin: 0px;">
</span></span><br /><br /> <span style="margin: 0px; line-height: 107%; font-size: 12pt;">Na
een korte nacht was het tijd voor een prima ontbijt, <span style="margin: 0px;"> </span>wel
opvallend was dat er <span style="margin: 0px;"> </span>veel eieren en jus op de tafels
stonden. Lekker buiten ontbijten want het weer was prachtig. Op het programma stond de
Cauberg hier zagen we onze geel/zwarte corvette auto staan. Na een klim naar boven en een
afdaling naar beneden is het weer tijd voor u raad het al voor de liefhebber een halve kip van
het spit. </span><br /><br /> <span style="margin: 0px; line-height: 107%; font-size: 12pt;">Na
de laatste biertjes bij ons hotel als dank dat we hier onze tassen mochten laten staan volgt de
terug reis. En die mocht er zijn, zeker de eerste twee uur, wat hebben we gelachen om de
verhalen van de oma van Heerde 4. Dat Heerde 4 nooit stuurloos is geweest in 16 jaar en zeker
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dit uitje hebben we te danken aan Berend. Bij de overstap in �s-Hertogenbosch was het hard
lopen om de volgende trein te halen maar dankzij Berend en zijn scheidrechter fluitje konden
we de conducteur overhalen om de deuren nog even open te laten tot wij binnen waren.
</span><br /><br /> <span style="margin: 0px; line-height: 107%; font-size: 12pt;">Om de bus
te halen was het weer opschieten, een bus later was voor veel personen een ramp en zeker
met een halve gaar die ons voor alles uitmaakte. Maar ook dit lukte zo dat we konden spreken
van een geslaagde trein en bus richting heerde4veteranen want dat is nu een feit.</span><br
/><br /> <span style="margin: 0px; line-height: 107%; font-size: 12pt;">Als afzakketje nog �n
nemen bij het station en dan tot conclusie komen dat er een hoop gebeurd is de afgelopen
jaren, maar afgelopen weekend was wel �n van de hoogte punten in 16 jaar Heerde
4</span><br /><br /> <span style="margin: 0px; line-height: 107%; font-size: 12pt;">Iedereen
een fijne vakantie, en we zien elkaar op 20 augustus voor de eerste training van
heerde4veteranen.</span><br /><br /> <span style="margin: 0px; line-height: 107%; font-size:
12pt;">Nummer 15 <br /><br />Binnenkort word www.heerde4.nl vervangen door <a
href="http://www.heerde4veteranen.nl">www.heerde4veteranen.nl</a></span></div>  <div><br
/><span style="font-size: 14pt;">Meer fot's klik<a
href="https://www.youtube.com/watch?v=ns8vp4KS3dg&t=28s"> hier</a></span></div>  <div>
</div>

 2 / 2


